
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle   0384212614                 

Predikant  :  ds. G.C. van Rheenen                          0383374368 
Koster       :  wisselend van dienst         0645135706 
Pastoraat  :  dhr. J. Knol                                            0387851294 
Rekening   : Wijkkas :  NL49 RABO 0373 7485 15                                           

Rekening   : Diaconie: NL11 RBRB 0693 2974 41        Nr: 2418            www.stinskerk.nl               

Zondag 28 april 2024          09:30 uur                            19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:                         ds. C. Baljeu 
Organist/pianist                    dhr. H. Bouwhuis                                  
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: EO Metterdaad 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar: Frouwien Rose en Sander, Dianne, Jens en Noor Paauw. 
De bloemen vanuit de Open Kring zijn afgelopen week gebracht naar Esmeralda Hovestad, 
Slotenmakerstraat 15. Als steun in de rug en met een hartelijke groet voor haar en haar gezin. 
Kaarten en meeleven: aandacht geven en aandacht krijgen, voor wat er in ieders leven kan spelen en 
wat we meemaken, steun ervaren doet goed, altijd........... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Welkom  
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest. Via de Zondagsbrief informeren we elkaar over ons gemeente-zijn 
en leven we met elkaar mee. Vanmorgen hebben we een gezamenlijke dienst als Stinskerkgemeente 
en gemeente rond de Open Kring. We komen samen in de Stinskerk. Voorganger is collega ds. Cor 
Baljeu. Volgende week gaat in de Stinskerk dhr. G. Visscher voor en in de Open Kring ds. Elly Urban. In 
de avond is er volgende week weer een samenkomst om 19.00u in Westenhage. Dhr. Gerrit 
Zwakenberg zal deze bijeenkomst leiden. We wensen elkaar vanmorgen een gezegende dienst en 
inspirerend samen-zijn toe.   

  
Wat is jouw roeping?  
Je hebt afgelopen week deze vraag misschien nog eens door je heen laten gaan. Welke weg wil God 
de Heer met mij gaan? Op welke plek kan ik (meer) van betekenis zijn? Vorige week was het 
roepingenzondag en stonden we stil bij deze vragen. De insteek dat onze landelijke kerk deze zondag 
als roepingenzondag heeft aangemerkt is een tekort aan voorgangers in de kerk. Is de studie Theologie 
iets voor jou? Natuurlijk begrijp ik dat als de jaren klimmen dat je minder mogelijkheden hebt om 
dergelijke wegen in te slaan. ‘Daar ben ik te oud voor’, was dan ook één van de begrijpelijke reacties. 
Tegelijk hoop ik dat de thematiek van roeping wel iets heeft losgemaakt. Welke leeftijd je ook mag 
hebben bereikt, zo kan alleen al jouw gebed ook een roeping zijn. Al is het specifiek voor één persoon 
uit je omgeving. Je geroepen weten hoeft zeker niet altijd iets groots te zijn. Als dat je je leven helemaal 
over een andere boeg moet gooien. Juist het kleine maakt vaak het verschil!   
  
Als nieuw!    

Over roeping gesproken, het nieuwe jaarthema van de 
Protestantse Kerk sluit daar helemaal bij aan. Het thema 
van het seizoen 2024-2025 is ‘Als nieuw! Leven in het licht 
van Gods Koninkrijk’. Dit thema is bedoeld om uit te dagen 
om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en 
de schepping. Zoals scriba dr. René de Reuver in de 
toelichting schrijft, bidden we om de komst van Gods 
Koninkrijk, maar tegelijk weten we door Jezus’ onderwijs 
dat het Koninkrijk nabij is, ja zelfs onder ons is in het hier 
en nu. ‘Dit vraagt de kunst van het scherp onderscheiden 

waar het op aankomt in deze tijd. Zoals Paulus schrijft ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede.’ Deze levenshouding daagt ons uit om ‘als nieuw’ te leven. Door te 
bidden, te zingen, te vieren en het goede te doen voeden we deze hoopvolle levenshouding.’  Het 
mooie logo bij het nieuwe thema bevat meerdere symbolen: een hart, een kroon en twee handen.    
  
 
 
 

 



Contact en beschikbaarheid  
Deze week is het meivakantie. Collega Jeroen Knol is een weekje weg, we wensen hem en zijn gezin 
een fijne week toe! Zelf compenseer ik wat overuren van de afgelopen periode. Voor wat urgentie heeft 
ben ik bereikbaar via de gebruikelijke contactlijnen.  
  
Gezegende zondag gewenst en een goede week. De Heer zij ons allen nabij.   
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen  
  
Nagesprek kerkdienst 12 mei 
Voor mijn predikantsopleiding zal ik op 12 mei voorgaan in de kerkdienst. Het is voor mij een oefening 
in het vormgeven en houden van een goede viering. Om hier echt van te kunnen leren is het ook 
belangrijk dat ik feedback houd. Hierom houd ik aansluitend aan de dienst een nagesprek. Ik heb een 
aantal gemeenteleden persoonlijk gevraagd, maar het is fijn als er nog enkelen aan willen schuiven. 
Lijkt het u leuk om mij te helpen mezelf verder te ontwikkelen en de dienst na te bespreken, dan bent u 
van harte welkom om mee te doen. Zou u zich hiervoor van te voren willen aanmelden via 
kerkelijkwerker@stinskerk.nl? Alvast vriendelijk bedankt, 
    Jeroen Knol 
 
Vakantie Jeroen Knol 
Op het moment dat deze zondagsbrief verschijnt heb ik een week vakantie. Vanaf maandag 6 mei ben 
ik weer bereikbaar. 
Ds. Gerlof van Rheenen is wel gewoon bereikbaar. 

Young & Holy 
Het seizoen zit erop! De laatste paar keer hebben we het gehad over 'bidden'. We hebben het 'Onze 
Vader' nader bekeken en we hebben een gebedsreis gemaakt langs allerlei vormen van bidden. Nu rest 
ons alleen nog een feestelijke afsluiting. Dit zullen we houden op donderdag 16 mei. Ben je niet eerder 
geweest, maar ben je toch nieuwsgierig? Je bent van harte welkom om mee te doen, en misschien 
haak je dan volgend jaar aan bij Young & Holy! Laat het even weten als je mee wilt doen: 
kerkelijkwerker@stinskerk.nl / 06-26305286. 

 

Bericht van de kerkenraad  
  
Beste gemeenteleden,   
  
Op maandag 15 april kwamen we als gezamenlijke kerkenraden bij elkaar. Het eerste uur stond vooral 
in het teken van ontmoeting en gezamenlijke geloofsbeleving. In gesprekken in drietallen bespraken we 
wat ons bezighoudt. Uit die gesprekken brachten we gebedsintenties in, die ds. Van Rheenen in een 
gezamenlijk gebed uitsprak. Daarna lazen we de tekst uit Johannes 21, vers 1 t/m 14 en we vertelden 
elkaar wat ons daarin aanspreekt en wat vragen oproept. Vervolgens probeerden we dat zo concreet 
mogelijk te koppelen aan onze samenwerking als wijkgemeenten. Dat viel niet altijd mee, maar er 
kwamen mooie punten uit, onder andere over vertrouwen en durf.   
Het tweede uur ging het vooral over zakelijke en organisatorische punten. We hebben onze zorgen 
gedeeld over de achterblijvende aantallen die dit jaar een bijdrage lijken te leveren aan de actie 
Kerkbalans. Onze kerkrentmeesters hebben dit gezamenlijk opgepakt, in contact met centraal 
natuurlijk. We waren nog in afwachting van de bespreking in de Algemene Kerkenraad (AK) van de 
toekomstplannen die wij als wijkgemeenten hebben ingediend. Daar hebben we dus nog niet veel over 
kunnen zeggen. Inmiddels is die AK-vergadering op maandag 22 april geweest. Onze wijkgemeenten is 
gevraagd onze plannen op een aantal punten schriftelijk verder toe te lichten. Ook is gevraagd of wij 
onze plannen op dinsdagavond 28 mei willen komen toelichten. We zullen hier als gezamenlijke 
kerkenraden de komende weken dus druk mee zijn.   
Wat betreft onze gezamenlijke activiteiten kijken we met dankbaarheid terug op de mooie ‘heidag’ die 
we als kerkenraden begin maart mochten beleven, onder leiding ds. Jelle de Kok. Ook de 
huiskamerontmoetingen die dit voorjaar weer in onze gemeenten hebben plaatsgehad, stemmen ons 
dankbaar, net als de vespers en andere diensten in de stille week. En we kijken uit naar de komende 
gezamenlijke diensten, niet alleen die van deze zondag, maar ook op Hemelvaartsdag en de 
zomerdiensten. We zijn van plan die serie op 21 juli weer te beginnen met een dienst op de boerderij. 
Zelfs de voorbereidingen op de startdienst van 22 september gaan alweer beginnen.   



Over de Hemelvaartsdienst lezen jullie elders in deze Zondagsbrief meer. Over de boerderijdienst en de 
startdienst volgt later meer nieuws. Voor nu wensen we jullie allemaal een heel goede, gezamenlijke 
zondag, met een inspirerende dienst en warme ontmoetingen.   
  
Namens de kerkenraden,   
Hans van Eerbeek, Mirjam Visser, Jan Willem Bosselaar en Jacco Dankers   
  
Doelcollecte 28 April 2024: EO Metterdaad  
In Cambodja leeft meer dan de helft van de mensen in ernstige armoede, op het platteland of in 
sloppenwijken. Hier komt verslaving, huiselijk geweld, seksueel misbruik en uitbuiting regelmatig voor. 
Het onderwijs is van lage kwaliteit, waardoor kinderen niet goed kunnen lezen en schrijven. EO 
Metterdaad komt in actie om deze kwetsbare gemeenschappen te ondersteunen. 
Wat is er in Cambodja aan de hand? 
Veel mensen wonen in houten hutjes, zonder basisvoorzieningen, die tijdens het regenseizoen 
makkelijk onder water komen te staan.  
Kinderen kampen met leerachterstanden en lopen thuis het risico mishandeld of misbruikt te worden. 
Velen hebben geen stabiel inkomen en dus niet genoeg te eten.   
Wat doet EO Metterdaad met uw hulp? 
Ze bieden mensen in nood veilige en leefbare woningen, bestand tegen overstromingen.  
Ze investeren in goed onderwijs, geven trainingen rondom het creëren van een veilig thuis en steunen 
getraumatiseerde kinderen.    
Met kippen of een koe genereren mensen een inkomen en dankzij de cursussen vinden ze sneller een 
baan.  
Dit project wordt uitgevoerd door partners van EO Metterdaad: Operatie Mobilisatie, Fountain of Hope 
en Stichting de Brug. 
Vanuit de diaconie vragen wij deze zondag om uw gift voor dit doel. 
    Namens de diaconie, Gert Regtering 
 
Snuffelmarkt  
Vorige week zaterdag hebben we weer onze jaarlijkse snuffelmarkt gehouden. Met de markt hebben we 
1000 euro opgehaald. Iedereen die hier aan mee hebben gewerkt, heel veel dank. De opbrengst is voor 
het  project ‘Het vergeten kind’. Hoeveel de totale opbrengst voor dit project is, hoort u binnen kort. Ons 
nieuwe project voor het komende seizoen is: ‘Youth  for Christ’.  
    De ZWO-commissie    
 
Samen wandelen  
We zitten op de helft van de wandelingen tussen Pasen en Pinksteren. Een gure eerste helft…wat was 
het soms koud of nat of allebei. Maar voor de tweede helft vertrouwen we op zacht voorjaarsweer en 
een zonnetje! Donderdag 2 mei starten we om 19.30 uur weer vanaf Lisdodde 78. Jullie zijn welkom om 
mee te lopen!  

Taakgroep Bezinning & Verdieping,  
Cor Baljeu, Anne-Claudine Tuller, Marjan van der Vegte en Riet van der Wenden  

 
SZOZ dienst - Zondag 5 mei 9.30 uur "Waar de Geest is vrijheid" 
Op zondagmorgen 5 mei a.s. is er in de Stinskerk weer een “Stinskerk zingt op Zondag”-dienst. 
(SZOZ)   
Het thema is: "Waar de Geest is vrijheid"  Op bevrijdingsdag staan we stil bij vrijheid, geestelijke 
vrijheid. Wat is het werk van de Geest en welk invloed heeft dit op onze vrijheid? 
Voorganger/spreker  is de heer Gert Visscher uit Westenholte. Hij is o.a. regelmatig spreker in de VEZ 
en zal op zijn bevlogen en inspirerende wijze het evangelie brengen. Hij neemt ons mee in het thema  
aan de hand van lezingen uit 2 Korinthe 3, waarin het werk van de Geest wordt uitgelegd. 
Wij gaan daarnaast verschillende liederen zingen en ook luisteren naar liederen over vrijheid en het 
werk van de Geest. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een gelegenheidsband met verschillende muzikanten en 
zangeressen. 

Deze dienst is ook online live te volgen of terug te zien via de site van de Stinskerk, maar meezingen, 
bidden en luisteren in de kerk is natuurlijk veel leuker. Vertel het ook verder aan familie, vrienden en 
bekenden.   



Iedereen is welkom. Wij kijken uit naar een mooie dienst. De dienst begint om 9.30 uur en er is muziek 
en samenzang voor de dienst. 
  
Er zijn in deze dienst twee collectes: De diaconale collecte is voor het Rode Kruis, dat veel hulp 
verleent in landen waar vrijheid niet normaal is. 
De tweede collecte is bestemd voor de onkosten van de zangdiensten. 
    Tot ziens!!  De SZOZ-commissie 
  
Thema-avond Ontmoetingshuis Moderne Devotie   
Thema: ‘Volgers gevraagd’.  
Naast het volgen op social media maken we allemaal keuzes die met volgen of navolgen te maken 
hebben, bijvoorbeeld een kerk, een partij, noem maar op. Deze avond staan we stil bij de oproep van 
Jezus:  “Volg mij”. Veel volgers zijn ons voorgegaan in navolging van Christus. Een aantal van hen 
hebben boeken nagelaten m.b.t. die navolging, zoals Thomas a Kempis, Dietrich Bonhoeffer en vele 
anderen.  
We beginnen met een gezamenlijke maaltijd en vervolgens is er de keus om een wandeling te maken 
met ds. Hans Tissink of in gesprek te gaan n.a.v. de presentatie van Mink de Vries. Onder genot van 
een hapje en drankje sluiten we om 21.00 uur gezamenlijk af.  
Datum en Tijd: 7 mei van 18.00 – 21.00 uur  
Locatie: in de Silo, Zorgboerderij de Huppe, Kleine Veerweg 9, 8017 BP Zwolle  
Kosten: € 10,00 inclusief warme maaltijd, koffie/thee /drankje. Aanmelden voor 5 mei 21.00 uur via de 
website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl  
Voor vrienden van het OMD: € 8,50  
  
Vriend worden van het Ontmoetingshuis? Om het Ontmoetingshuis als pioniersplek in Zwolle in stand 
te kunnen houden is een eenmalig gift van harte welkom! U kunt een bedrag overmaken of de 
bijeenkomsten en activiteiten steunen door een gift op bankrekening NL71 INGB 0007 852 541 t.n.v. 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie. U kunt al voor € 50,- per jaar vriend worden van het Ontmoetingshuis 
Moderne Devotie (ANBI).  
   Bert Koerselman 

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Zondag 28 april Michaëlsviering. Vg. is ds. Marjanne Dijk. De komende weken lezen we een tekst uit 
een brief van Paulus die in het licht van Pasen de wereld intrekt. In deze viering:1 Korintiërs 1: 10-18. 
M.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. cantor/organist Toon Hagen. 
Zondag 5 mei Michaëlsviering, vg. is ds. Bert Schüssler. 

Bloemendienst 
Zondag 28 april   Mw. B. Koersen                    Zondag 5 mei      Mw. J. Heldoorn 

 
Oppasdienst 
Zondag 28 april   Willy en Ite                            Zondag 5 mei      Els en Lieke 
 
Stinskids 
Zondag 28 april   Onderbouw: Lucie                            Midden-/Bovenbouw: Carlijn en Ite 
Zondag 5 mei      Onderbouw: Amber en Maayke        Midden-/Bovenbouw: Jannie en Dennis 
 
Agenda 
Vrijdag 3 mei     Gebedskring   19.00 uur 
 
De zondagsbrief van 5 mei 2024 wordt gemaakt door: Ria Hollander  zondagsbrief@stinskerk.nl  
 038-4227251. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.  
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, 
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch 
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als 
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar 
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.  

   

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c7dec8a65e2f71:0x9d80885df867978d?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

